
Strand en zee 

Ik zie de stranden en de straten op een foto van jou. 
Plekken waar ik met mijn ouders als kind vaak kwam 
Mooie plekken die ik niet snel meer zal bezoeken  
Niet omdat ik er niet van hou, maar meer omdat het leven, 
niet altijd is wat ik er van wilde. 

Ik zie mijn vader lachen daar op die plekken op jouw foto, 
Mijn moeder mooi en jong in zomer jurk. 
Mijn bermudazwembroek met groene bloemen en broers die vrienden waren 
Alles was vol van tomeloos geluk, zo lang geleden lijkt dat leven, 
Als wind was het. Voorbij, voorbij in stilte. 

Als ik je foto’s zie, dan krijg ik heimwee naar die tijd. 
Heimwee naar het strand, de zon, de zee. 
De kroegen, de Spanjaarden en Viva Espana 
Imca Marina, Louis Prima, pesetas en Ole ole. 

En de koetsier die samen met mijn vader,  
Vamos, Vamos, gilde. 


